Liturgie voor de GA! - viering van zondag 3 februari 2019
Plaats: Ontmoetingskerk
Aanvangstijd: 10.00 uur

Voorganger: ds. Peter van der Schans

Organist: Marjan Klein

Thema: Geloven is een sport

Nevendiensten: Kindernevendienst Groep 1 toten met 5

M.m.v.: Jonathan Blik (drums), Jelmer Dam (piano), Renske Dam (zang), Lisanne Klein (fluit),
Jesse Ravestein (saxofoon) en David Rooker (gitaar)

Bijzonderheden: GA! — viering voorbereid door de tienernevendienst

/2. Protestantse
7 Kerk

Protestantse gemeente te IJsselstein



De paaskaars brandt

Muziek vooraf: Orgelspel

We worden stil

De dienstdoende ambtsdragers komen binnen
Welkom door Lisette Kaiser

AAN HET BEGIN

Toewijding door stil gebed en kort orgelspel
We gaan staan

Groet:
Liefde, vrede en alle goeds



van God, van Jezus Christus, van de Heilige Geest!

Bemoediging:

Vanmorgen wil God ons helpen,

in deze dienst bij alles wat we doen.
En ook in ons hele leven.

Hij gaat altijd met ons mee.

Hij blijft trouw!

Amen.

We zingen met de band: Intochtslied (staande): ‘Tienduizend redenen’ (Lied 733 uit Opwekking)

De zon komt op, maakt de morgen

wakker, mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt

en wat mij mag overkomen,

laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein:

Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;

o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Refrein:

En op die dag, als mijn kracht

vermindert, mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen,
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.



Refrein 1x:

Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.

Gebed:

Dank, Heer, dat we hier samen kunnen komen in uw huis.

Dat we konden komen, zonder topsporter te zijn.

Gewoon, wandelend, of met de fiets.

Met de auto of de kerktaxi.

Dank dat er muziek is —

van de jongerenbende en van de organist.

Dat er gesproken en gebeden kan worden

door de dominee, de tieners en hun leiding;

door de leiding van de kindernevendienst

en de ambtsdragers.

Dank u wel voor de koster, de man van de beamer, de mensen van de koffie.
Dank u wel voor al die mensen die meedoen in onze gemeente,
bij de kerkdienst en op andere plekken.

Dank voor het team dat we met elkaar vormen!

Dank voor alles wat we samen kunnen doen.

Geef dat we goed bezig zijn

en een winnend team kunnen Zzijn.

In Naam van de Heer.

Amen.

We gaan weer zitten
We zingen: Lied 280:1 en 5

1. De vreugde voert ons naar dit huis
waar 't Woord aan ons geschiedt.
God roept zijn Naam over ons uit

en wekt ons in het lied.

5. Onthul ons dan uw aangezicht,
uw Naam, die mét ons gaat

en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.

Smeekgebed, besloten met het zingen van: Heer, ontferm U!

Here God,

we bidden u voor de verliezers in onze wereld.

Voor de mensen die altijd maar weer teleurstellingen meemaken,
omdat ze niet mee kunnen komen in de race die het leven soms is.
Ze hebben geen geld, geen goede spullen,

geen dak boven hun hoofd, niet genoeg eten of drinken,

geen goede steun van trainers en coaches.

Voor wie er moedeloos van worden

dat ze steeds maar aan de kant staan,

nooit eens in het team gekozen,



nooit eens een mooi cijfer of een pluim krijgen.
We bidden u voor de losers in onze samenleving.
We bidden en zingen samen,

speciaal voor hen:

De band zingt en speelt (loflied): ‘Our God is greater’

Our God is greater

Water You turned into wine
Opened the eyes of the blind
There's no one like You
None like You

Into the darkness You shine
Out of the ashes we rise
There's no one like You
None like You

Our God is greater, our God is stronger
God, You are higher than any other
Our God is healer, awesome in power
Our God, our God

Into the darkness you shine
Out of the ashes we rise
There's no one like You
None like You

Our God is greater, our God is stronger
God, You are higher than any other
Our God is healer, awesome in power
Our God, our God

Our God is greater, our God is stronger
God, You are higher than any other
Our God is healer, awesome in power
Our God, our God

And if our God is for us, then who could ever
stop us?

And if our God is with us, then what can
stand against?

And if Our God is for us, then who could ever
stop us

And if our God is with us, then what can
stand against?

Then what could stand against?

Our God is greater, our God is stronger
God, You are higher than any other
Our God is healer, awesome in power
Our God, our God

Our God is greater, our God is stronger

Samenvatting en vertaling:

Onze God is groter. Water is wijn geworden.
God Opende de ogen van de blinden. Er is
niemand zoals U. In de duisternis scheen U.
Uit de as komen we op. Er is niemand zoals
U.

Onze God is groter, onze God is sterker.
God, U bent hoger dan alle anderen. Onze
God is genezer, geweldig in kracht.

En als onze God voor ons is, wie zou ons dan
ooit kunnen tegenhouden? En wat kan
tegenstaan?

En als Onze God voor ons is, wie zou ons dan
ooit kunnen tegenhouden. Wat zou er dan
tegen kunnen zijn?




God, You are higher than any other
Our God is healer, awesome in power
Our God, our God

And if our God is for us, then who could ever
stop us?

And if our God is with us, then what can
stand against?

And if Our God is for us, then who could ever
stop us

And if our God is with us, then what can
stand against?

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de opening van het Woord

Gesprek met de kinderen:
De kindernevendienst volgt BijbelBasics. Ze beginnen vandaag aan een serie van vier over
Mozes.
Mozes wordt geboren
Deze zondag is de eerste van een blok met vier verhalen over Mozes. Mozes wordt de
leider van het volk van Israél, en hij leidt het volk weg uit Egypte.
Exodus 2:1-10 staat centraal: het verhaal over Mozes die door zijn moeder in een rieten
mand in de Nijl gezet wordt en dan gevonden wordt door de dochter van de farao.

Vandaag start een serie verhalen over Mozes.

Het leven van Mozes, die 120 jaar oud werd, kun je opdelen in drie periodes van veertig
jaar.
Wat heb je nodig?

e drie (feest)borden met daarop het getal veertig

Aan de slag:
e Vraag drie kinderen een bord vast te houden en op enige afstand naast elkaar te gaan
staan.
e Vraag de andere kinderen te kiezen wat hun het leukst lijkt: prins, dierenverzorger of
reisleider.

Als ze het liefst een prins zouden willen zijn, gaan ze bij het eerste bord staan.
Kiezen ze voor dierenverzorger bij het tweede bord
En kiezen ze voor reisleider, dan gaan ze bij het derde bord staan.
Bij welk bord staan de meeste kinderen? En bij welk bord de minste?
Vertel de kinderen dat Mozes alle drie is geweest.
De kinderen gaan de komende tijd verhalen over Mozes horen. Volgens Handelingen 7:29-30
kun je het leven van Mozes verdelen in drie periodes van veertig jaar. Mozes was:
e veertig jaar prins in Egypte.
e veertig jaar herder in Midjan.
e veertig jaar reisleider van het volk van Israél onderweg door de woestijn.

We zingen met de kinderen: Lied 784

Het licht wordt door de kinderen meegenomen

Eerste Schriftlezing: Exodus 5:22-23 en 6:1 en 6:9-12 (Bijbel in gewone taal) door Lizzy




5:22 Mozes vroeg aan de Heer: "Heer, waarom behandelt u dit volk zo slecht? Waarom hebt u
mij hierheen gestuurd? 23 Ik heb namens u met de farao gesproken. Maar daardoor is alles nog
erger geworden. U hebt uw volk helemaal niet gered!”

6:1 Maar de Heer zei tegen Mozes: ‘Nu zul je zien wat ik met de farao ga doen. Ik zal hem
dwingen om mijn volk te laten gaan. Hij zal de Israélieten zelfs uit zijn land wegjagen.’

6 |k, de Heer, zal de Israélieten bevrijden van het zware werk in Egypte. Ik zal hen bevrijden uit
de slavernij. Ik zal laten zien hoe machtig ik ben.

9 Mozes vertelde aan de Israélieten wat God gezegd had. Maar ze luisterden niet. Ze waren
moe van het harde werken en ze hadden geen hoop meer.

10 Toen zei de Heer tegen Mozes: 11 ‘Ga nu naar de farao, de koning van Egypte. Zeg tegen
hem dat hij de Israélieten moet laten gaan.’ 12 Mozes zei: ‘De farao zal heus niet naar me
luisteren. Want de Israélieten willen al niet eens naar me luisteren. En ik ben ook helemaal geen
goede spreker.’

We zingen: Lied 934
Tweede Schriftlezing: 1 Korintiérs 9:24-27 (Bijbel in gewone taal) door Ralf

24-25 Je kunt christenen vergelijken met hardlopers die meedoen aan een wedstrijd. Net zoals
hardlopers moeten wij veel opgeven in ons leven. En net zoals hardlopers hebben ook wij er
alles voor over om de eerste prijs te winnen. Maar wij willen geen gewone prijs. Voor ons is de
prijs het eeuwige leven.

26 Ook ik probeer die prijs te winnen. Ik weet precies wat ik wil. 27 En daarom ben ik streng
voor mezelf, en verdraag ik alles wat me overkomt. Want ik wil niet alleen dat anderen door
mijn werk het eeuwige leven krijgen. Nee, ik wil ook zelf het eeuwige leven krijgen!

We zingen met de band: ‘Kom aan boord’ (Lied 356 uit Hemelhoog)

Voor de zieken, voor de armen,

voor de mensen met verdriet,

voor het kind dat blijft proberen,

maar toch denkt: “Het lukt me niet.”,

voor de zwerver die moet zwerven

en geen plek heeft waar hij hoort,

is er altijd nog die Ene, en die roept: “Kom maar aan boord!”

Kom aan boord,

00Kk voor jou Is er een plekje
waar je hoort.

Laat de hoop niet langer varen.
Kom aan boord!

Sta niet doelloos aan de kant,
want er is een hart vol liefde.
Pak die uitgestoken hand!

Voor het meisje dat blijft denken:
“Alles gaat bij mij steeds mis”,
voor de jongen die al vaker

uit de boot gevallen is,

voor het kindje dat nog nooit

van trouw of liefde heeft gehoord,



is er altijd nog die Ene, en die roept: “Kom maar aan boord!”

Kom aan boord,
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Verkondiging

Lisette met de tieners:

1. Kloslopen - dat kunnen ze doen zonder enige uitleg, behalve van A naar B te gaan. Hier leg
ik een link dat je zelf keuzes kan maken, en door zelf te doen je ergens kan komen, ook in
geloof.

2. met twee hoepels een ballon verplaatsen - Samen eruit komen . Deze opdracht kan alleen
als je samenwerkt. Je hebt elkaar nodig om verder te komen (gezin, KND-TND-MP-Kerk, enz.)
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3. stap door een A 4tje - Zonder uitleg lukt het je niet - om verder te komen moet je gecoacht
worden. Je kan niet verder zonder uitleg.
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lk ga er mee door. Ik wil verder uitleggen hoe het gaat met geloven. Geloof in God is belangrijk.
Maar is ook lastig. Ik gebruik het voorbeeld van de sport om er iets van te verduidelijken.

Wie zit er op sport?
Wat doe je?

Wat doe je er voor?

Tijdens het bouwen van een toren hebben we ze uitgedaagd om steeds hoger te gaan, totdat
een van de jongens zei: "We kunnen wel hoger, maar dan is de basis niet stevig meer.”

Hoog komen, iets bereiken, geloof dat standhoudt: goede basis nodig.

Tijdens het sporten heb je een coach nodig om je aanwijzingen te geven.
Je moet oefenen, omgaan met teleurstellingen, samenwerken, leren, enz.
Er zijn ook mensen in de Bijbel die dat laten zien.

Een voorbeeld van iemand die moet doorzetten is Mozes.
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Hij moet zijn medemensen redden uit de slavernij in Egypte.
Hij moet hen bevrijden van het zware werk.

Maar de farao werkt niet mee.

Elke keer lijkt hij te gaan helpen,

maar dan gebeurt het niet.

En elke keer weer stuurt God Mozes naar de farao.

Mozes wordt er moedeloos van.

En toch, en toch gaat hij.

Hij zet door.

Bij sporten alleen of in een team moet je trainen, dingen opgeven, keuzes maken, oefenen,
wedstrijden spelen, uitdagen, doorzetten.

Bij het geloof heb je dat ook. Er gebeurt van alles in je leven. Mooie dingen, maar ook hele
vervelende. Dan is geloven niet makkelijk. Kun je er moedeloos van worden.

In het geloof heb je ook middelen om te oefenen en door te zetten: aandacht thuis voor
verhalen en gebeden. Leren op de nevendienst, naar de kerk gaan, oefenen, doorzetten

Hier het voorbeeld van een sporter. Een atleet. Zo iemand waar Paulus zich mee vergelijkt in zijn
brief aan de christenen van Korinte.

Dafne Schippers.
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Vraag aan kerkgangers: wat heeft u geholpen om te geloven?
Om het vol te houden?

Geloven is een sport. Paulus: Je kunt christenen vergelijken met hardlopers die meedoen aan
een wedstrijd.

Wat is de prijs?

Bij sport? Medaille, bos bloemen, geld, eer
In het geloof?

Voor ons is de prijs het eeuwige leven.

Het leven dat goed is, nu en altijd.

Een leven waar God blij mee is.

Een leven waar anderen blij mee zijn .

Een leven waar je zelf blij van bent.

Een stukje hemel op aarde.

Liefde overal.

Wat wordt er vaak gezongen als je wint? Als je kampioen wordt?
Queen, We are the champions.

I've paid my dues

Time after time

I've done my sentence

But committed no crime

And bad mistakes

I've made a few

I've had my share of sand kicked in my face
But I've come through

We are the champions, my friends
And we'll keep on fighting 'til the end
We are the champions



We are the champions
No time for losers
'‘Cause we are the champions of the world

I've taken my bows

And my curtain calls

You brought me fame and fortune and everything that goes with it
| thank you all

But it's been no bed of roses

No pleasure cruise

| consider it a challenge before the whole human race
And | ain't gonna lose

We are the champions, my friends

And we'll keep on fighting 'til the end

We are the champions

We are the champions

No time for losers

'‘Cause we are the champions of the world

We are the champions, my friends
And we'll keep on fighting 'til the end
We are the champions

We are the champions

No time for losers

'‘Cause we are the champions

Songwriters: Freddie Mercury
Songteksten voor We Are the Champions © Sony/ATV Music Publishing LLC

Het lied vertelt over wat je voor inspanningen moet doen om kampioen te worden.

In sport
In je leven.
Daar is het lied duidelijk over.

Maar er zit ook een lastige kant aan het lied:
We are the champions,

No time for losers — geen tijd voor verliezers.
Verliezers tellen niet mee.

Bij de prijs die God ons geeft tellen verliezers juist wél mee.
God heeft zelfs de meeste aandacht voor hen.

Ze tellen mee.

Ze horen bij de gemeenschap.

Ze krijgen de prijs.

Ze beleven liefde van God.

Liefde van anderen.

Ze leven eeuwig leven.

Amen.

We zingen met de band: Breng ons samen (Opwekking 797)
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U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.

Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:

waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.

Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Breng ons samen, één in uw naam.
leder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;

verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor Woord en gebed,

als deel van uw kerk wereldwijd.

Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.

Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.

Breng ons samen, één in uw naam.
leder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;

verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

Wij belijden één geloof en één Heer;
zZijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!

Wij belijden één geloof en één Heer;
Zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!

Breng ons samen, één in uw naam.
leder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;

verbonden in liefde, die U aan ons geetft.

Breng ons samen, één in uw naam.
leder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;

verbonden in liefde, die U aan ons geetft.
DIENST VAN HET ANTWOORD

Update Omzien Tussenspel
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Gebeden: dankgebed — voorbeden — stil gebed — samen bidden van het Onze Vader

Gebed met Maurice:

God,

Dank U wel dat we in de kerk als een team samenwerken.

ledereen is nodig, groot en klein.

Geloven is een sport, daar moet je voor oefenen.

Je mag fouten maken en leren.

Wij allemaal hebben daar coaching bij nodig. Door Uw woord te lezen,

door de dominees, door de pastoraal medewerkers, door de leiding van alle
activiteiten voor de kinderen en tieners. Door samen met elkaar onze weg te
zoeken. Geloven is een sport, we doen het samen, als team.

God,

Help ons er te zijn voor elkaar, te luisteren, te coachen en praten of samen stil
te zijn.

Help ons om elkaar te begrijpen, van groot naar klein en van klein naar groot.
Geloven is een sport, dat doe je samen.

Tussenspel

Stil gebed

Onze Vader

Delen van de bloemengroeten

Intussen komen de kinderen van de nevendienst terug
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Inzameling van de gaven
Eerste collecte (zwarte zak): Water staat Bengalen aan de lippen.

Tweede Collecte (groene zak): is bestemd voor het werk van de kerk
Wie dat wil kan de kinderen uit de créche ophalen.

AAN HET EINDE
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We zingen (staande) slotlied: Lied 416
Uitzending

Zegen:

Ga nu maar op weg,

kijk om je heen, de wereld in,
kijk de mensen in de ogen.
God zal naar je omzien,

God zal je zegenen.

We zingen: Lied 431C
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De band zingt en speelt nog een keer het lied ‘Our God is greater’

Inzameling van de gaven bij de uitgang voor het onderhoud van het kerkgebouw



